
Zondag 10
 
HET GELOOF IN DE VOORZIENIGHEID VAN GOD

Dat geloof:
1. Erkent Zijn onbegrensde kracht;

(de almachtige en alomtegenwoordige kracht door welke de Heere hemel en aarde, mitsgaders alle 
schepselen onderhoudt en regeert)

2. Belijdt Zijn allesomvattende regering;  
(loof en gras, regen en droogte, spijs en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle 
dingen komen ons niet bij geval toe, maar van Zijn Vaderlijke hand)

3. Vertrouwt zich toe aan Zijn Vaderlijke zorg.
(een goed toevoorzicht op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van Zijn liefde 
scheiden kan, antwoord op vraag 28)

 

Gespreksvragen Heidelbergse Catechismus (=HC)
Je kunt enkele of alle vragen nemen als uitgangspunt om de preek te overdenken of te bespreken. 

1. De preek begon met de geschiedenis van Abraham die zijn knecht Eliëzer de opdracht gaf een vrouw 
voor Izak te zoeken (Genesis 24). Wat weet je van deze geschiedenis? Waarom past deze 
geschiedenis bij Zondag 10?  

2. Waarom worden twee Zondagen aan de voorzienigheid van God besteed (Zondag 10 en Zondag 11)? 
Wat is het verband met Zondag 1?

3. Waarom liggen schepping en voorzienigheid in elkaars verlengde?
4. Het begrip ‘voorzienigheid’ komt in de Bijbel niet voor. Hoe wordt deze leer in de Bijbel aangeduid? 

Noem enkele geschiedenissen waaruit de voorzienigheid van God blijkt.
5. In de preek werd gezegd:  Naar de orde van de Goddelijke huishouding is het werk van de 

voorzienigheid niet aan de Zoon en niet aan de Heilige Geest, maar aan de Vader toevertrouwd. Wat 
betekent dat? 

6. Waarom is het belangrijk om over de voorzienigheid van God te spreken en niet alleen over de 
voorzienigheid? Hoe legde Hitler de voorzienigheid uit? Probeer in eigen woorden weer te geven wat de 
voorzienigheid van God betekent. Wat betekent de voorzienigheid van God voor jezelf?

7. De voorzienigheid van God is te onderscheiden in een algemene én een bijzondere voorzienigheid. Wat 
betekent dat? Wat zegt de Bijbel daarover?  

8. Wat is de verhouding tussen de voorzienigheid van God en het gebruik van de middelen? Toon dit met 
Bijbelse voorbeelden aan. 

9. Wat geeft de Vaderhand van God? Hoe ga jij met al die gaven om? Wanneer geeft de Vaderhand 
troost?

10. Augustinus schrijft: ‘Als u aan de Heere iets vraagt wat u niet ontvangt, dan geeft Hij u wat beters.’ Hoe 
zie jij dit? 

11. In Christus is er een uitgestrekte Vaderhand, in Christus is er een geopend Vaderhuis, en in Christus is 
er een bewogen Vaderhart. Wat betekent dat en wat betekent dat voor jou?

Voor de kinderen
a. Op het volgende blad zie je een plaat. Daar staat op geschreven en getekend waarover de preek ging. 

Je kunt Zondag 10 gemakkelijk onthouden: God zorgt. 
b. Lees de moeilijke woorden met de betekenis. Probeer die uit je hoofd op te leren.   
c. Kun je tegen je papa en/of mama vertellen wat je allemaal op de plaat ziet en wat het betekent?
d. Daarna mag je de plaat kleuren.
e. Zing met elkaar ook het lied dat achter de plaat staat. 



Zingen bij zondag 10 Wijs: Psalm 147

Weet, alles komt van God de Vader 

want Zijn armen zijn om mij heen, zijn vol erbarmen
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Hij doet het loof en gras steeds groeien,
geeft droogte en laat regen vloeien,

zodat we jaren onderscheiden

die veel of  weinig vrucht verspreiden.

Gezondheid wordt door Hem gegeven,

ook ziekte treft mij in dit leven;

komt rijkdom of komt armoe nader:

weet, alles komt van God de Vader.

De loop der dingen, niet toevallig,

al is het mij niet welgevallig,
komt niet als noodlot in mijn leven,

maar is in Vadertrouw gegeven.

Hij kent de sterkte van mijn schouder.

Mijn draagkracht meet Hij, mijn Behouder

laat mij niet varen, want Zijn armen

zijn om mij heen, zijn vol erbarmen.

4. Dit maakt in tegenspoed geduldig,
in voorspoed dankbaar en zorgvuldig.
't Geeft bij wat ons nog staat te wachten

een vast vertrouwen op Gods krachten,

dat ons geen schepsel ooit kan scheiden,
nooit wit Zijn liefde ons verleiden:

want Hij heeft zelfs ook hun bewegen

al in Zijn hand, Hij houdt hen tegen.

1. De Godsregering is vol wijsheid,
want God voorziet, dat is Zijn arbeid.

Almachtig en alom aanwezig,
is Hij zelfs met het kleinste bezig.
Hij onderhoudt en laat in waarde

als door Zijn hand geheel de aarde.
De hemel met het schepsel samen:

elk moet Zijn wijs beleid beamen.


