Tekst: Filippenzen 3:18,20

Een gemeente met een huilende dominee
1. 1) Wandelend op de aarde

2. 2) Wandelend in de hemel

Vragen

1. Verteliets over het leven van de gemeenteleden in Filippi en Rotterdam-Alexanderpolder
over wie Paulus huilde.

2. Deboodschap van de Heere Jezus voor de Kerk op aarde is om vreemdeling en een
hemelburger te zijn. Naar de Heere Jezus moet je altijd luisteren.

a. Hoe probeer jij hier concreet gestalte aan te geven?
b. Hoe helpt onze kerkelijke gemeente je hierin?

c. Kanje ook dingen noemen die echt anders moeten, die om bekering vragen?



