
 
Zondag 8 
  
HET GELOOF IN DE DRIE-ENIGE GOD 
 

1. Dit geloof wordt door de kerk beleden (antwoord 24);  
2. Dit geloof eert de eenheid in de drie-heid (vraag en slot van antwoord 25);  
3. Dit geloof eert de drie-heid in de eenheid (vraag en antwoord 25). 

 
 

Gespreksvragen Heidelbergse Catechismus (=HC) 
Je kunt enkele of alle vragen nemen als uitgangspunt om de preek te overdenken of te bespreken.  
 

1. De preek begon met de geschiedenis uit Mattheüs 3:13-19. Waarom past deze geschiedenis bij Zondag 
8?   

2. Wanneer en hoe is de Apostolische Geloofsbelijdenis ontstaan? Hoeveel artikelen wordt aan elke 
Goddelijke Persoon besteed? 

3. Hoe moet het woord ‘Persoon’ niet opgevat worden en hoe wel? Wat is het werk van iedere Persoon?  
4. Waaruit blijkt in vraag en antwoord 24 het persoonlijk geloof in de drie-eenheid?  
5. Wat zijn polytheïsten? Hoe komt het polytheïsme in het Oude Testament voor? In welk opzicht komt het 

polytheïsme ook nu voor?  
6. Hoe wordt de eenheid van God in vraag en antwoord 25 beleden? Wat moesten kleine kinderen in het 

Oude Testament leren over de eenheid van God (Deuteronomium 6:4)? Wat betekent deze tekst? 
7. In de preek werd gezegd: ‘Houd de duivel het lieve Woord van de Drie-enige God voor.’ Waarom is dat 

belangrijk? 
8. Welke Schriftplaatsen noemt de HC over de Drie-eenheid (staan onder antwoord 26)? Lees deze 

plaatsen en hoe wordt over de Drie-eenheid gesproken?  
9. De moderne Arianen zijn de Jehova-getuigen. Wat leren zij over de Drie-eenheid? Hoe zou je met een 

Jehova-getuige aan de deur het gesprek aangaan? 
10. Wat is de zegen van de prediking van de doop in de Naam van de Drie-enige God en de prediking van 

de hogepriesterlijke zegen? Heb je deze voor je eigen hart mogen verstaan? 
11. Hoe kan ik tot de zaligmakende kennis van de Drie-enige God komen? 

 
 
 
Voor de kinderen 

a. Op het volgende blad zie je een plaat. Daar staat op getekend waarover de preek ging. Lees de vraag 
en het antwoord dat erop staat. Probeer het antwoord uit je hoofd op te zeggen.    

b. Kun je tegen je papa en/of mama vertellen wat je allemaal op de plaat ziet en wat het betekent? 
c. Daarna mag je de plaat kleuren. 
d. Zing met elkaar ook het lied dat achter de plaat staat.  

  



 

 

 
 



Zingen bij zondag 8 Wijs: Psalm 33 
Wáár is wat Hij zegt 

 

1. ’t Is algemeen en ongetwijfeld, 
’t geloof waarop het Woord ons richt.  
’t Belijden wordt geleerd, behandeld 
en in drie delen toegelicht. 
Eerst van God de Vader.  
Daarbij zien wij nader 
op Zijn Scheppingsmacht.  
d’ Aard’ was woest en ledig;  
het werd vol en vredig. 
Leven kwam tot kracht. 

 
2. Het tweede deel wijst ons Zijn Zoon aan  

als een’ge Naam voor ons bedacht, 
zodat wij, vrij, straks voor Gods troon staan:  
Hij heeft verlossing aangebracht.  
Jezus: Zaligmaker, 
zal ons heil bewaken, 
staan voor Gods gezicht, 
waar Hij toont Zijn wonden, 
dragend onze zonden, 
pleitend in ‘t gericht. 

 
3. Het derde deel, van heiligmaking,  

verklaart ons hoe Gods Heil’ge Geest 
ons leven nieuw maakt en ver zaking 
van oude zonden werkt het meest. 
Geest die geeft te spreken. 
Tong van vuur als teken. 
Wind vanwaar, waarheen? 
Wat verward in Babel, 
scheidde door de sabel, 
brengt Hij weer bijeen. 

 
4. Er is een enig God’lijk Wezen, 

drie zijn er: Vader, Zoon en Geest.  
Dit heeft Hij ons steeds laten lezen 
in ’t Woord der waarheid allermeest: 
dat er drie personen 
in de Hemel wonen. 
Zij zijn Eén en Waar. 
Uit Gods wonder werken, 
is Hij op te merken, 
komt Hij openbaar. 


